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Hans Gerard van Hagen

weduwnaar van

Greet van Hagen - Radder

* Leiden, 27 juni 1930
† Bergen op Zoom, 1 januari 2021

‘Horas non numero nisi serenas’
(Ik tel alleen de heldere uren)

Hans Gerard stelde zijn leven in het  
teken van liefde voor anderen. Hij vroeg 
weinig voor zichzelf en genoot van zijn 
werk en zijn gezin. Greet was zijn grote 
liefde, het met haar verworven geluk 
heeft hij altijd bij zich gedragen.

Hij ging graag met iedereen in gesprek 
en die gesprekken moesten dan wel 
inhoud hebben. Hij verdiepte zich in 
mensen en wees hen regelmatig op wat 
volgens hem de juiste weg was.

Hij was tot het einde van zijn leven 
gelukkig en dankbaar voor wat het 
leven hem gegeven heeft.

Bedankt dat u samen met ons afscheid 
hebt genomen van Hans Gerard.


